
 

 Nieuwsbrief 34, oktober/november 2025 
 
1. Transporten, Projecten en het sponsoren van een ziekenhuisbed.             
2. Niet verwachte gevolgen van de oorlog voor onze hulpverlening.              
3. Jaarlijkse chocoladeletteractie weer van start. 4. Oproep nieuwe 
vrijwilligers. 5. De energievoorziening blijft problematisch. 6. Wist u 
dat.…? 7. Help ons helpen. 
  

   

1.Transporten, Projecten en het sponsoren van een ziekenhuisbed. 
Ditmaal willen we iets minder aandacht schenken aan één speciaal transport van hulpgoederen 
en ons wat meer richten op het totaalbeeld. Inmiddels zijn er alweer 23 trailers gevuld met 
hulpgoederen naar Oekraïne gegaan. We verwachten dit kalenderjaar toch wel weer zo’n dertig 
transporten te verwezenlijken. Hoeveel dat is, is moeilijk voor te stellen maar één trailer bevat 
ruim honderd m3 aan goederen. Dus 30 maal zo’n hoeveelheid is ruim 3000 m3 op jaarbasis en 
dat de afgelopen 4/5 jaar. 

       
             Vanuit de opslag wordt de vrachtauto met oplegger volgeladen. En vol is ook echt tot de nok toe vol!! 
Da’s een enorme berg hulpgoederen en toch de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende 
plaat! Worden we er dan nooit moedeloos van als het zo uitzichtloos lijkt? Natuurlijk bekruipt 
ons een dergelijk gevoel wel eens maar als we de enorme dankbaarheid zien en ervaren met hoe 
weinig de mensen daar heel blij zijn dan weten we weer waarvoor we het doen. We gaan door 
omdat we het geluk hebben hier te zijn geboren en niet daar. Dat is geen verdienste van ons zelf 
dus zijn we er erg dankbaar voor dat we hopelijk wat verlichting kunnen brengen. Al ver 
voordat de oorlog daar uitbrak hebben we onze hulpverlening uitgebreid van alleen 
goederentransporten naar ook wat gerichter hulpprojecten zoals de “adoptieve hulpverlening”. 
Een bedrijf of instelling hier “adopteert” een hulpproject voor een instelling daar door goederen 
en/of financiën ter beschikking te stellen om dat project te verwerkelijken. Zo’n project wordt 
door ons aangedragen en wij zorgen dat goederen en geld daar komen waar het nodig is en 
begeleiden het verloop. Om een simpel voorbeeld te geven een zorginstelling daar is meestal zo 
slecht uitgerust wat betreft medische voorzieningen, bedden, meubilair en sanitair dat er niet of 
nauwelijks nog adequate zorg kan worden verleend. Wij proberen dan toch de hele 
instelling door verbetering van de inventaris zodanig op orde te krijgen dat ze in 

staat is op een redelijk niveau te 
functioneren. Het liefst door een bedrijf of 
instelling hier bij zo’n project te betrekken. 
Witgoed komt altijd van pas!                                    
Deze vorm van hulpverlening is sinds het 
uitbreken van de oorlog verminderd omdat 
we vanwege die oorlog weinig en zo kort 
mogelijk in Oekraïne (ver)blijven. Ook zijn 
er door het geweld de laatste jaren heel veel 
vluchtelingen vanuit het oosten, bij de frontlinie, naar 



het westen gevlucht om het vege lijf te redden, vaak met achterlating van al hun bezittingen. 
Deze mensen hebben dringend behoefte aan van alles: kleding, voedsel een dak boven hun hoofd.  
Hulpverlening werkt het beste, denken we, als we de mensen de middelen verstrekken om zelf 
hun situatie te verbeteren. Zo geven wij de mensen zakjes met zaden waarmee ze een eigen 
groente- of moestuintje kunnen realiseren om zo in de eigen behoefte te voorzien. In de vorige 
nieuwsbrief hebben we het ook al over hulpprojecten gehad naast de goederentransporten en wij 
verwijzen u gemakshalve daarnaar. Wel willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een 
oproep te doen voor de sponsoring van een ziekenhuisbed. Daar is een schreeuwende behoefte 
aan en is heel concrete hulpverlening voor de donor:  
Maak alstublieft een bedrag van € 100,00 over op onze rekening onder vermelding 
“ziekenhuisbed” NL07 RABO 0126 2646 35.                                                                                     
Wij zijn u er zeer zeer erkentelijk voor namens de (ziekenhuis)patiënten in Oekraïne!           
2. Niet verwachte gevolgen van de oorlog voor onze hulpverlening. 
Toen de oorlog in februari 2022 uitbrak konden we natuurlijk niet voorzien wat dat op den duur 
zou betekenen voor onze hulpverlening. Het begon ermee dat de hulpvraag explosief toenam. We 
werden ook steeds meer om voedsel gevraagd. Daarom sturen we nu met elk transport een grote 
hoeveelheid voedsel mee beschikbaar gesteld door onder meer de stichting “Manna” en de 
agrariër Paul Pronk uit Ursem.  

        
Elk transport nemen we grote hoeveelheden voedsel mee, ooit was Oekraïne de graanschuur voor heel Europa!!  
Ook het aanbod van de mensen aan goederen, hulp, donaties en dergelijke was zo overweldigend 
dat het zelfs voor opslagproblemen zorgde die we nauwelijks aankonden. Met het voortduren    
van de oorlog luwde de storm enigszins maar waar we nooit rekening mee hadden gehouden 
gebeurde. Enkele vaste contacten in Oekraïne verdwenen om uiteenlopende redenen. Pastor 
Pawel in Mogoliv Podilskyi is al een jaar ernstig ziek en niet meer in staat om de hulpverlenings- 
en distributie werkzaamheden te verrichten. In zijn plaats is een pastor benoemd, Viktor Ktach, 
die de taken overneemt. Geen onbekende voor ons maar we hebben daar dus lang geen 
hulpgoederen kunnen afleveren en moeten nu de activiteiten daar opnieuw organiseren samen 
met de nieuwe pastor. Wat we ook nooit konden voorzien maar is gebeurd is dat de contacten in 
  

                   
Goed schoeisel is van levensbelang en een eerbetoon aan de gevallenen, want de oorlog is nooit ver weg! 
Odessa en Nowa Odessa niet meer functioneren onder meer omdat de hoofdpersonen achter de 
organisaties daar zijn opgeroepen om dienst te doen in het leger. Net als een aantal van de 
vrijwilligers die voor deze organisaties werkten. Dat betekende in de praktijk dat we op drie 
locaties geen goederen meer kwijt konden. Daarom zijn we bezig met een nieuw aflevercentrum 
dat ons door Marina is voorgesteld ter vervanging van ons centrum in Odessa. We hebben een 



eerste trailer met hulpgoederen via pastor Roman Boernik bij de kerk in Lutsk afgeleverd en één 
in Chortkiv, waar we bezig zijn om een nieuw aflevercentrum voor hulpgoederen te realiseren.  
De vraag blijft onverminderd hoog dus willen we zo snel mogelijk de aflever-mogelijkheden weer 
op peil hebben. 
3. Jaarlijkse chocoladeletteractie weer van start. 
Elk jaar houdt onze stichting een zgn. chocoladeletteractie voor de kinderen in Oekraïne, die        

in tehuizen en opvangcentra voor vluchtelingen verblijven, om 
ze op die manier toch een beetje feestelijke Sinterklaas te 
bezorgen. We doen er zelf cadeautjes bij. Het hele jaar door 
wordt er kinderspeelgoed ingebracht bij de opslag. Nagenoeg 
nieuw speelgoed wordt apart gehouden tot de sinterklaas-
periode en leuk ingepakt en klaar gemaakt voor transport 
samen met de chocoladeletters. De letters moeten natuurlijk 
worden aangekocht. Om dat te kunnen doen zoekt de stichting 

weer naar sponsors. Particulieren, bedrijven, organisaties, families, buren-, of vriendengroepen 
worden van harte uitgenodigd een bedrag te storten. 
Elk bedrag is welkom op NL07 RABO 01262646 35 t.n.v. stichting Caritas Ukraine-Holland 
onder vermelding van Sint-Nicolaas. De cadeaus en letters gaan zo spoedig mogelijk op transport 
zodat ze tijdig arriveren. 
4. Oproep nieuwe vrijwilligers.  
Onze stichting zoekt dringend in verband met de toenemende hulpverzoeken uit Oekraïne:             
A: Laders; gemiddeld wordt elke twee weken een trailer geladen 

met allerlei hulpgoederen. Meestal in 
de Schermer maar soms ook in De 
Rijp. De start is gewoonlijk rond 
08.00 u. tot 13.00 u. op werkdagen. De 
trailers worden zorgvuldig geladen 
met 102m3 volume aan hulpgoederen. 
Zware artikelen worden met de “pompwagen” en heftruck geladen.                                               

B: Een vrijwilliger om de nodige transportdocumenten in orde te maken; aanvraag douane, 
aanvraag grens, tol/Maut. Om na het laden, de documenten in te voeren, te printen en dergelijke. 
Daarom is interesse en affiniteit met het transport van dergelijke vracht wel handig! 
C: Vrijwilliger om het binnenkomende materiaal zorgvuldig te controleren, te inspecteren op 
bruikbaarheid en werking. Soms het demonteren van artikelen, controle van banden bij rijdend 
materiaal, of schoonmaakwerkzaamheden. Daarna het coderen van de spullen en vaak in 
rolcontainers plaatsen. 
5. De energievoorziening blijft problematisch. 
Naast het maken van zo veel mogelijk slachtoffers, ook onder de burgerbevolking, zijn de 
aanvallen door de lucht van de Russen in het bijzonder gericht op het vernietigen van de 
energiehuishouding in Oekraïne, een bekende strategie in de oorlog. Daarom helpen wij de 
Oekraïners door ze (nood)aggregaten ter beschikking te stellen. Zodat ze bij uitvallen van het 
stroomnetwerk toch de meest noodzakelijke instellingen, 

als ziekenhuizen, van stroom 
kunnen voorzien. Op dit 
moment hebben we er weer een 
paar voor ze beschikbaar. Het 
kost altijd wel de nodige moeite 
om ze geschikt voor vervoer en 
bedrijfsklaar te maken maar 
dat doen we uiteraard graag! 
    Wil Leenstra, onze techneut, zorgt ervoor dat de aggregaten “bedrijfsklaar” zijn! 

 



 

6.  Wist u dat….? 
- We kortgeleden van 
Magentazorg Alkmaar weer 
20 ziekenhuisbedden 
aangeboden kregen, waarvan 
er 10 naar Kamanets Podilskyi 
zijn gebracht bij geneesheer-
directeur Michaelo Basilowits 
en de andere 10 naar 
Kolomya, waar pastor Trifiak       Rol- en postoelen zijn zeer welkom! 

Ziekenhuis in Kamenets Podilskyi               ervoor zorgt dat ze in het ziekenhuis komen?!  
-We van de stichting Baby Hope €1000, =, aan sponsorgeld, gebruiken voor de aanschaf van 
pulse oximeters en twee koelkasten, broodnodig voor het bewaren van medicijnen?! 
-We een enorme behoefte hebben aan medicatie, medische hulpmiddelen, incontinentie-
middelen enz. enz.? Spullen die vaak worden weggegooid en dan vroeg of laat in het milieu 
terecht komen, terwijl wij er mensen in Oekraïne goed mee kunnen helpen en het ook goed te 
vervoeren valt? Heeft of kent u iemand die dergelijke materialen van een zorginstelling krijgt en 
ze niet meer nodig heeft bepleit u dan aub dat ze die zaken bij ons aanleveren (ook die 
instellingen zelf!)?! We er geweldig werk mee kunnen doen?! (Medicijnen graag nog wel met een 
minimale houdbaarheid van 3 maanden!)          
-We een bijzonder goede band hebben met het bedrijf Boedelservice St. Pancras, aan de 
Benedenweg nr. 218 in Sint Pancras, specialist in het ontruimen van panden na bij voorbeeld 
een faillissement, overlijden e.d. in Noord-Holland?! Dat ze regelmatig 
spullen leveren voor Oekraïne en die bij ons aanleveren zoals gereedschap, 
kleine meubels, witgoed, medische hulpmiddelen etc., waarvoor we ze zeer erkentelijk zijn?!               
- We een vrijwilliger hebben die het liefst een beetje “buiten beeld” blijft, maar desondanks van 
onschatbare waarde is voor onze stichting?! Hij bijna dagelijks met de vrachtauto een lading 
ergens ophaalt; hij maar een seintje nodig heeft en weer klaar staat, praktisch en met kennis van 
zaken efficiënt en zelfstandig z’n mannetje staat, omdat hij altijd vrachtwagenchauffeur door 

heel Europa is geweest. Die kennis dus bijzonder goed van pas komt, omdat we soms 
tot in België medicijnen, medische hulpmiddelen e.d. ophalen?! Hij een ruwe bolster 
met blanke pit is, een echte trucker, alles beter weet en soms wat “buiten de lijntjes 
kleurt”?! Maar een ongelooflijke steunpilaar die z’n gewicht in goud waard is voor 
onze stichting?! Benieuwd wie, dan stellen we u voor: André Schipper! 

- We op zaterdag 15 november van 10.00-16.00 u. weer een boeken- en platen/cd-markt houden 
in onze opslag aan de Zuiddijk 3A in De Rijp?! Zet ‘m in de agenda! 
7. Help ons helpen. 
Wilt u ons helpen? Dat kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig. Doneer 
dan op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. 
Uw gift kan aftrekbaar van de belasting zijn zie: www.anbi.nl en: www.schenkservice.nl.                       
Of steun de stichting door een legaat. Voor advies over financiële zaken (donaties, legaten etc.): 
onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: nielstuijn@gmail.com. Voor info 
over goederen raadpleeg de info op de website: http://www.stichtingukraineholland.nl/. Zie op 
de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens! U kunt ons ook 
volgen op: facebook. 

   

 
Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma 
 

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Goederen 
ontvangen we meestal gratis. Voor het brengen van deze hulpgoederen naar humanitaire 
Instellingen en organisaties zijn we vrijwel volledig afhankelijk van donaties! 

http://www.anbi.nl/
http://www.schenkservice.nl/
http://www.stichtingukraineholland.nl/
https://www.facebook.com/people/Stichting-Caritas-Ukraine-Holland/100082816533209/

