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1. Transporten en Projecten. 2. De rol van de kerk en religie in Oekraine.
3. Oproep voor gedeeltelijke goederenstop. 4. Bijzondere contacten;
parochie Joannes de Doper in Hoofddorp. 5. Wist u dat....? 6. Help ons
helpen.

1.Transporten en Projecten.
We moeten u weer nodig op de hoogte brengen van de activiteiten en gebeurtenissen die onze
stichting aangaan. U bent van ons gewend dat wij, ondanks dat er nu al meer dan drie jaar
oorlog tussen Oekraine en Rusland is, onze hulpverleningsactiviteiten gewoon voortzetten en dat
zullen we ook blijven doen. Het is haast al vanzelfsprekend geworden. Terwijl mensen als ze
voor het eerst horen dat wij hulpgoederentransporten en hulpprojecten organiseren in Oekraine
geneigd zijn te denken dat dat sinds februari 2022 niet meer gebeurt. Tenminste niet meer
binnen de landsgrenzen van Oekraine vanwege die oorlog. Dat dat desondanks toch gebeurt ook
door de vrijwilligers van onze stichting en met voertuigen van de stichting wekt soms verbazing
en bevreemding. Is dat dan niet vreselijk gevaarlijk? Als je dan uitlegt dat het een enorm
uitgestrekt land betreft en we redelijk uit de buurt van de frontlinie blijven klinkt vaak toch de
bewondering en in elk geval het respect door in de reacties. Dat geeft voldoening en de overtui-
ging dat we goed bezig zijn. Zonder ons op de borst te slaan of buiten de schoenen te gaan lopen
is het na drie jaar oorlog zo af en toe nodig dat een dergelijk signaal wordt afgegeven. Uiteraard
geeft het de vrijwilligers ook voldoening om samen aan een goed doel te werken, dat geeft het
bestaan toch vaak wat extra kleur.

Inmiddels hebben we dit kalenderjaar alweer 18
trailers barstensvol hulpgoederen geladen en
naar Oekraine laten rijden. Eind juni zijn
enkele vrijwilligers met de vrachtauto van de
stichting met aanhanger naar Oekraine gegaan.
De pastoors Vasyl, Pawel en Tryfiak hadden
gesmeekt om voedsel, kleding en de meest basale
bestaansmiddelen voor de arme bevolking, en
de ontheemden en vluchtelingen die ze hadden
opgevangen in verband met het oorlogsgeweld

‘. in het oosten. Er zijn toen weer 100 matrassen
Blij met een zakje tuinzaden! van het NW-ziekenhuis, pallets met Voedsel, Diverse medische hulpmiddelen!
kleding en nog veel meer gebracht. Een mooie vracht vlak voordat het grote jeugdkamp werd
georganiseerd waaraan veel jongeren deelnemen.
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Speuaal vervoer van ziekenhuisbedden. Matrassen van NW-ziekenhuis voor militair hospitaal.



Terug bij de grens naar Polen bleek de wachttijd 4 dagen te zijn en hebben ze noodgedwongen
een andere grensovergang genomen en hebben ze via Hongarije en Tsjechié ruim 450 km
omgereden.

Wat betreft de hulpprojecten die we ontplooien in Oekraine het volgende: Er zijn een paar
doorlopende acties die we ooit zijn opgestart en nu gewoon continu blijven doorlopen en er zijn
hulpacties met een meer ad hoc karakter deze laatste worden min of meer door de
(contact)personen in Oekraine zelf aangedragen en als zo’n concrete hulpactie bij voorbeeld
voor een bepaalde persoon of groep binnen onze mogelijkheden past proberen we dat te
verwezenlijken. Als u de oude Nieuwsbrieven er eens op naslaat kunt u daarvan ongetwijfeld
diverse voorbeelden terugvinden. De meer permanente projecten zijn bij voorbeeld het
voortdurend proberen hier afgedankte maar nog goed werkende hoog/laag-bedden te

bemachtigen uit ziekenhuizen en zorginstellingen voor dergelijke instellingen in Oekraine.
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Ziekenhuis in Kamenets Podilsky met een br1card en “wachtkamer stoelen”, alleen de 2 beddL;n zijn al door ons vervangen!

In het ziekenhuis van bovenstaande foto’s gaan we binnenkort 50 nieuwe bedden brengen met
gordijnrails en nieuwe gordijnen, en eventueel meer goeie spullen. Het is er een oude bende zoals
in vrijwel alle ziekenhuizen. Dit is een mooi voorbeeld van zo’n project.

Het voortdurend inzamelen van kaarsresten om daarvan nieuwe kaarsen te smelten, van
aggregaten en generatoren die hier in onbruik zijn geraakt maar daar dienen om de
stroomvoorziening op peil te houden na weer eens een nacht vol drone- en raketinslagen, waarbij
energiecentrales vaak doelwit blijken. Het sinds de oorlog voortdurend inzamelen van eerste
levensbehoeften voor gevluchte en ontheemde mensen uit de oorlogsgebieden: matrassen,
kleding, voedsel en voor onderwijs en communicatie van de (jonge) kinderen ook laptops en
dergelijke.

2. De rol van de kerk en religie in Oekraine.

De rol van de kerk, en in algemene zin religie, is best groot in Oekraine. Als je voor het eerst
door het land reist vallen de soms felgekleurde koepels van kerkgebouwen erg op in het
landschap.

Kerkgebou wel in . et Oekr't'ens landsch ap.

Er zijn, naast andere, twee kerkgenootschappen die het belangrijkst zijn en dat is de orthodoxe
kerkgemeenschap en de rooms katholieke kerkgemeenschap. De orthodoxe gemeenschap is een
aantal jaren geleden afgescheiden van de Russisch Orthodoxe kerk onder andere omdat deze te
strak aan de leiband liep van de wereldlijke machthebbers in het Kremlin en er, ook mede door
en sinds de inname van de Krim in 2014 door Rusland, zo’n verwijdering en afstand ontstaan
was tussen beide volkeren dat dat niet langer samenging. De Rooms katholieke kerk is het sterkst



vertegenwoordigd in het westen van het land, waarvan delen vroeger bij Polen hoorden. Wij
hebben met een aantal pastoors van oudsher sterke banden, zowel van de orthodoxe als de room:
katholieke kerk. Ze zijn bij uitstek op de hoogte waar en vooral bij wie de nood het hoogst is in d«
wijde omtrek van hun gemeente! Dat de bevolking van een land dat dermate wordt geteisterd
door de oorlog en door de erbarmelijke omstandigheden als gevolg daarvan sterk hecht aan het
geloof is begrijpelijk. Naarmate het beter gaat met een land denkt men het wel op eigen kracht te
redden, terwijl een volk in verdrukking behoefte heeft aan steun van elkaar en saamhorigheid die
ze ook vaak in de kerk en het geloof vinden.

3. Oproep tot gedeeltelijke goederenstop.

We willen een oproep doen voor een tijdelijke gedeeltelijke goederenstop door in de maanden
augustus en september zo weinig mogelijk kasten, meubels en kleding in te nemen. In verband
met de vakantie van veel vrijwilligers kunnen we de aanvoer van veel goederen minder goed
verwerken. Uiteraard willen we ook geen oude versleten en beschadigde spullen, vieze
kinderzitjes, oude tweepersoons matrassen (ook niet heimelijk deponeren zulk materiaal s.v.p.).
Wij moeten kosten maken om dergelijk materiaal af te voeren en we willen selectiever zijn met
wat we laden. Het liefst bij voorbeeld houdbaar voedsel, medisch materiaal en goede éenpersoons
matrassen. We rekenen op uw begrip.

4. Bijzondere contacten; parochie Joannes de Doper in Hoofddorp.
https://www.hjoannesdedoper.nl/

Het is leuk om zo nu en dan eens uit de school te klappen over bijzondere contacten en mensen
waarmee je kennis maakt door dit werk in dit geval is dat een kerkgenootschap uit Hoofddorp.
Niet zomaar een kerkgenootschap, maar een bijzonder genootschap en hun naam zegt al het
nodige “Joannes de Doper”. De historisch Bijbelse figuur Jo(h)annes de Doper was, zoals u
wellicht bekend is, een propagandist en wegvoorbereider voor (de komst van) Jezus Christus. De
voorgangers en pasto(o)rs van dit kerkgenootschap hebben allemaal SVD achter hun naam staan
en dat staat ergens voor: Societas Verbi Divini wat zoveel betekent als gezelschap van het
Goddelijk Woord. Het is zoals men dat noemt een missiecongregatie, die in 1875 door Arnold
Janssen te Steyl, vlakbij Venlo, werd gesticht. Tegenwoordig omvat deze congregatie wereldwijd
ruim 6000 leden, priesters en broeders uit 70 verschillende landen. De missie is van oudsher het
kerkonderdeel dat voor verspreiding en het uitdragen van Gods Woord zorgt en dat kan op veel
verschillende manieren natuurlijk. Er is een groep mensen binnen deze parochie die zich het lot
van het arme verdrukte volk van Oekraine heeft aangetrokken en die op die manier hun geloof
uitdragen. George van Goethem en Peter van de Kamp zijn inmiddels trouwe brengers van
waardevolle spullen vanuit deze kerk. Ze zijn al minstens 28 keer naar De Rijp gereden met aller-
lei goederen en ze zorgen ervoor dat onder de kerkgemeenschap ook ons rekeningnummer
bekend is zodat mensen onze stichting, en daarmee de Oekrainers, financieel kunnen bijstaan.
Er worden zelfs fietsen opgeknapt om daar weer dienst te kunnen doen. Kortom geweldig werk
waar we ze zeer dankbaar voor zijn.

De zwakkeren: Amdeun, geestelijk- en Iulmmdl/k gc/tandu apren, bz]am dLn Inbhen bij onze snclmng een streepje voor!



5. Wist u dat...........2

€ Olena.
- Wij een vrijwilligster hebben die vanuit Kiev naar Nederland is gekomen.
Zij woont nu in Alkmaar met een zoon van een jaar of dertig. Ze is zeer
gelovig, fietst graag en doet haar best om goed Nederlands te leren elke week.
Ook komt ze elke keer in weer en wind vanuit Alkmaar naar De Rijp om ons
te helpen sorteren en is handig achter de computer om labels te printen voor
de duizenden zakjes met tuinzaad voor in de tuinen in Qekraine. Haar naam?
Olena!

- De vrijwilligers met hulp van Willem Pilkes,
neef van onze voorzitter, in een kapel in Medemblik een marmeren
altaar en tabernakel hebben losgehaald en meegenomen.

Een enorme klus, waarmee we kerkgaande Oekrainers graag

helpen, en de bisschop al een mooie bestemming in gedachten heeft.
Vrijwilligers halen het altaar uit Medemblik! 2>

- We van de stichting “Promotie” weer 2 grote generatoren krijgen
aangeboden?

- We van “Het Motoren Museum”, een stichting in Nieuwe Niedorp een 75KW generator gaan
demonteren in de herfst bij Reigersdaal met onze vrijwilligers?

- De “donatiebus” die Romy regelmatig gebruikt bij haar stalletje in de Plusmarkt in De Rijp
om aandacht, goederen en geld te vragen voor het werk van onze stichting in Oekraine nog een
andere functie heeft: namelijk een alternatief voor cadeautjes en dergelijke bij (verjaardag)par-
tijtjes of soortgelijke festiviteiten om een bijdrage in te doen voor het goede doel: hulp aan (het
arme volk van) Oekraine?

- We van het bedrijf Mediq regelmatig medische artikelen krijgen om naar Oekraine te
brengen? »

- We een trouwe leverancier van gebruikte fietsen
hebben aan de fietsenwinkel van Piet de Jongh in
Purmerend?

De Jongh Fietsspecialist in Purmerend! >

6. Help ons helpen.

Wilt u ons helpen? Dat kan! Behalve goederen hebben
we ook financiéle steun nodig. Doneer dan op onze
bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-
Holland.

Uw gift kan aftrekbaar van de belasting zijn zie: www.anbi.nl en: www.schenkservice.nl.

Of steun de stichting door een legaat. Voor advies over financiéle zaken (donaties, legaten etc.):
onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: nielstuijn@gmail.com. Voor info
over goederen raadpleeg de info op de website: http://www.stichtingukraineholland.nl/. Zie op
de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens! U kunt ons ook
volgen op: facebook.

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma

Ongze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Goederen
ontvangen we meestal gratis. Voor het brengen van deze hulpgoederen naar humanitaire
Instellingen en organisaties zijn we vrijwel volledig afhankelijk van donaties!
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